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erwijl we nog genieten van het prachtige najaar, wordt er 
in Manderveen alweer met man en macht gewerkt aan het 
feest der feesten: carnaval. Dit jaar staat het zottenfestijn op 
de kalender voor eind februari, begin maart. We twijfelen er 

uiteraard niet aan dat jullie Venfluiters weer grandioos origineel en 
indrukwekkend voor de dag komen in de optochten in en buiten de 
gemeente Tubbergen.

Voordat het zover is, staat het Venfluitersdorp nog flink wat werk te 
wachten. Voor honderden leden pakken maken, wagens optuigen, 
galabuuts bedenken en organiseren, een draaiboek en jullie sublieme 
glossy maken, dat is bepaald geen sinecure. 

Maar zoals jullie vorig jaar al verkondigden: Als ridders steken wij de 
draak met carnaval. Jullie steken elk jaar de draak met carnaval. Jullie 
gigantische groep enthousiaste carnavalisten is al jaren één van de 
publiekslievelingen in de regionale optochten. 

Komt dat door de pakken? De wagens? De verlichting misschien? 
Of toch de spitsvondige leuzen die elke editie worden bedacht? 
Het zal allemaal vast een grote rol spelen. Toch denk ik, nu ik als 
burgemeester - maar ook als bezoeker - carnavalsactiviteiten in de 
gemeente Tubbergen volledig mee heb gemaakt, dat slechts één 
ding het kloppend hart van de Venfluiters vormt: Met mekaar veur 
mekaar. 

Vanuit die gedachte gaan jullie Manderveners elke uitdaging 
aan. Het ultieme bewijs hiervan is het verbouwde en uitgebreide 
Kulturhus De Samenwerking in hartje dorp. Het epicentrum van 
activiteiten, alles onder één dak. Een dak dat jullie samen bouwden. 
Voor de kinderopvang en de basisschool, de gymzaal en een 
gezellige dorpskroeg. Elke generatie voelt zich thuis in Kulturhus De 
Samenwerking. Hoe passend kan een naam zijn?!

Ook in carnavalstijd zijn jullie een waardige samenwerking. Vanaf 
eind februari staan jullie weer klaar om samen de duizenden 
bezoekers van de optochten te verrassen en vermaken. Maak er een 
onvergetelijke carnavalstijd van. Met jullie unieke pakken, wagens en 
verlichting. Maar bovenal: met mekaar, veur mekaar!

MET MEKAAR

Anko Postma

VEUR MEKAAR



ullie zijn inmiddels begonnen met het lezen van ons 
infoboekje voor carnaval 2025. Het infoboekje staat 
binnen onze vereniging bekend om op een ludieke 

manier zoveel mogelijke informatie te delen richting 
onze lezers. We zullen onze nieuwe leden voorstellen, 
het afgelopen carnavalsjaar bespreken, het aankomende 
carnavalsjaar bekijken, onze sponsoren tonen, de schoolprins 
en schoolprinses aan u voorstellen en nog veel meer.

Even terugkijken naar vorig jaar. Vorig jaar was een jaar met 
heel veel verschillende nieuwe dingen voor onze vereniging, 
zo hebben we sinds vorig jaar een nieuwe bouwlocatie. 
Ons nieuwe “thuis” hebben we met man en macht 
moeten verbouwen om van een oude veeschuur een echte 
carnavalsloods te maken. Deze verbouwing heeft heel wat 
tijd gekost maar inmiddels hebben we er een goed werkbare 
loods van kunnen maken waarin we al druk zijn met de 
voorbereidingen voor carnaval 2025. Door deze verbouwing 
en verhuizing hebben we er vorig jaar voor gekozen om een 
wagen aan te schaffen van een kaliber die de meeste mensen 
niet van ons gewend zijn. “Nood breekt wet” wordt er wel eens 
gezegd. We hebben besloten om er echt een tussenjaar van 
te maken, waarin we veel nieuwe dingen konden uitproberen 
richting carnaval 2025. Wat deze probeersels allemaal zijn 
en wat de uitkomst hiervan is? Dat laat ik nog even in het 
midden, maar daar gaat u zeker achterkomen tijdens de 
verschillende optochten van aankomend carnavalsseizoen.
Een ander primeurtje dat we vorig jaar hebben ingevoerd 

VOORZITTER
(VOOR)WOORDJE VAN DE



voor onze vereniging: Dreuge Bekk’n Dinsdag. 
De dinsdag na Rosenmontag zijn we met 
een hele bus vol langs verschillende cafés 
in de regio afgereisd. Tijdens deze dinsdag 
hebben we er als vereniging nog een keer een 
gezellige dag van gemaakt, en zo het carnaval 
2024 afgesloten. Een groot succes en zeker 
voor herhaling vatbaar. Dus bij deze, zet het 
in je agenda: dinsdag 4 maart 2025, Dreuge 
Bekk’n Dinsdag editie 2.

De laatste en misschien wel belangrijkste 
vernieuwing binnen onze vereniging: het 
vieren van carnaval in onze nieuwe residentie 
De Samenwerking. Na jarenlang trouwe 
dienst van “De Ped” werd het tijd voor een 
nieuw plekje. “De Ped” is niet meer, maar 
we hebben er een hele mooie vervanger 
voor teruggekregen waar we als vereniging 
heel erg trots op mogen zijn. Binnen onze 
vereniging zijn er een aantal mensen heel 
druk mee geweest om ervoor te zorgen 
dat alle verschillende carnavalsactiviteiten 
bij De Samenwerking zo goed en gezellig 
mogelijk verliepen. Met als kers op de taart: 
twee geweldige gala-avonden die heel goed 
bezocht werden.

Genoeg over vorig jaar, op naar carnaval 2025. 
Eerder dit voorwoord vertelde ik al over het 

voorval Dreuge Bekk’n Dinsdag. Van deze dag werd 
verwacht dat alleen de alcoholische versnaperingen 
ons nog bij zouden blijven, maar niets is minder 
waar. De eerste editie van deze geweldige dag heeft 
ons namelijk de basis gebracht voor aankomend 
carnavalsjaar. Met het eerste pilsje in de hand werd 
er al met verschillende medecarnavalsvierders hevig 
onderhandeld en zo geschiedde. Twee dagen later 
zijn we op bezoek geweest in Ootmarsum en na wat 
onderhandelingen zijn we tot een akkoord gekomen 
over de aankoop van de wagen voor carnaval 2025. Met 
het thema “Egypte” zullen we aankomend jaar onszelf 
presenteren tijdens de zes verschillende optochten 
waaraan we deelnemen. Waar we dit jaar mee op straat 
komen? Daarvoor kan ik maar een advies geven: kom 
ons vooral aanmoedigen en aanschouwen tijdens de 
verschillende optochten.

Voor nu wil ik jullie allen veel plezier wensen met het 
lezen van deze editie van het Venfluitersblad en graag 
tot ziens!

Jorn Heidkamp
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(en langer)

llereerst nemen wij u even mee 
terug in de tijd. Speciaal voor 
de Manderveense historici en 
heemkundigen onder ons hebben 

wij de carnavalshistorie van deze groep in 
kaart gebracht. Waar de huidige generatie zich 
kenmerkt door iconen en cultuurbewakers als 
Chiel B. en T. Huisstede waren ook voorgaande 
generaties met leden als Slome en De Dood 
uitstekend vertegenwoordigd.

De eerste generatie Grensdrieters kent haar 
ontstaan ergens tussen 1987 en 1990 na Christus. 
Over de exacte datering zijn geen stukken 
teruggevonden in de recente geschiedschrijving. 
Ook is op de bewuste avond van ons bezoek 
aan de sauna geen consensus gevonden over 
de exacte datering. Afijn, de oprichting is een 
verhaal op zich. Vassenaar Theo Roozendaal (‘de 
Bep’) zat bij de Ped op te scheppen over hoe 
geweldig het carnaval in zijn dorpje was. Theo was 
daarnaast vrijgezel en zijn kameraden hadden 
op een avond een vrouw van de lichte zeden 
voor hem geregeld. Toen hij hier niet voor wilde 
betalen kwam er plotseling een grote meneer 
aan de deur vragen om geld. Na weigering 
ging de aanhanger van Theo plots de bocht om 
richting Enschede achter de auto van deze grote 
meneer. Het perfecte idee voor de grote optocht 
van Vasse was geboren. Met een platte wagen 
van Plegts Gait en een Ford Escort van Slome 
gingen de Grensdrieters het kerkdorp door met 
de eerste leus van de vereniging: ‘De zak vol en 
de aanhanger op hol’. De wagen kende zelfs 
draaiende delen toen De Dood de Ford Escort 
bovenop de platte wagen startte. Daarbovenop 
was er zelfs een stro-kanon geregeld, waarbij 
voormalig Venfluiters-voorzitter J. Hendriks als 
baby in zijn kinderwagen werd bedolven onder 
het stro. De Grensdrieters waren een feit.

Na het carnaval ging men vaak nog even afzakken 
bij een van de lokale etablissementen die onze 
gemeente rijk is. Zo kwamen de Grensdrieters op 

GRENSDRIETERS
11 JAAR

In de carnavalscultuur heeft het getal 11 een speciale 
betekenis. Het vertegenwoordigt de losbandige aard 
van het carnaval, waarin de regels van het dagelijks 

leven tijdelijk worden opgeschort. Ook wordt het 
vaak geassocieerd met chaos, wanorde en absurditeit 

– kenmerken waar menig Grensdrieter zich in zal 
herkennen. Dit jaar bestaan de Grensdrieters maar 

liefst 11 jaar, althans de derde generatie. De redactie 
van het infoboekje is speciaal voor u afgereisd naar 

de “sauna” (niet te verwarren met het naastgelegen 
“Vaticaan”) voor een diepte-interview met enkele van 

deze Grensdrieters.
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een dag nog even bij Ted en Marie langs 
na de optocht, waarbij de grote pop op 
de wagen voor maar liefst 2 pijpjes bier 
werd ingeruild. Spijt hebbende van zijn 
gemaakt deal belde Ted enkele dagen later 
op dat de Grensdrieters 2 kratten bier konden 
krijgen als ze de pop weer zouden ophalen van 
zijn terras. In latere jaren voegden zich ook steeds 
meer Manderveners bij deze illustere groep. Zij 
moesten soms nog wel een beetje ingewerkt 
worden. Zo was Erik Harmsen een papieren pop 
aan het lassen in de schuur bij Wesselink. Hij 
was hierbij even vergeten dat dit wellicht niet 
zo’n handige combinatie is. De wagen ging in 
rook op. Ruud Wesselink was net op tijd in huis 
om de brandweer te bellen om de schuren van 
Wesselink te kunnen redden van de ondergang. 
Zoals u begrijpt beste lezer, ook in vroegere jaren 
was het zelden saai of rustig bij de Grensdrieters.

Na een tijdje stilte werd begin deze eeuw de 
vereniging voor de tweede keer nieuw leven 
ingeblazen. Er was een nieuwe dorstige groep 
opgestaan die zich wel wilde mengen in het 
carnavalsgeweld. Na een jaartje onder de 
naam Grensdrieters het carnaval beleefd te 
hebben, werden zij echter op de vingers getikt 
door de Dorpsraad. De Dorpsraad, die destijds 
werd bestierd door heren als Jan Krikhaar en 
Gerrit Kosters, vond de naam te grof. Men werd 
vriendelijk verzocht een nieuwe naam te kiezen, 
waarna de Venfluiters zijn ontstaan… en de rest is 
geschiedenis.

De Grensdrieters leken een stille dood 
te zijn gestorven. Totdat Sjoerd Waaijer 
in de Geermansstraat tot de orde werd 

geroepen door een peleton Venfluiters-
dames wier namen de lezer ongetwijfeld 

bekend zijn. “Gij zult netjes in de pas lopen, 
de elfjesdans doen en het biertje en de borrels 
links laten liggen”, luidde het niet zo vriendelijke 
verzoek vanuit de dames. Daarbovenop was hij 
voorafgaand aan het carnaval bij de wagen al 
op de vingers getikt voor zijn teleurstellende 
schilderkunsten. Volledig ontdaan kwam Sjoerd 
bij de familie Paus aan tafel verhaal doen van de 
grote teleurstelling dat zijn eerste carnaval met de 
Venfluiters was geworden. Toen kwam al snel het 
idee: “we begint veur onszelf!”

Er werd definitief afscheid genomen van de grote 
broer ‘De Venfluiters’ en de heren wilden zich niet 
langer bij de grote menigte voegen en kozen hun 
eigen pad. De naam was snel gevonden. Waar in 
IJsland recent een 800 jaar lang slapende vulkaan 
wakker is geworden, vond een soortgelijk tafereel 
plaats aan de Vasserdijk 17. Er was namelijk nóg een 
sleeping giant, welke door de Dorpsraad in slaap 
was gesust. Opnieuw werden de Grensdrieters 
nieuw leven ingeblazen, waarbij (naar eigen 
zeggen) de laatste generatie de vereniging echt 
naar grote hoogten heeft gebracht. In 2015 werd 
er voor het eerst meegedaan aan de diverse 
optochten. Er werd een wagen gekocht, de BBQ 
op de platte wagen werd aangestoken en er werd 
een hofchauffeur geregeld (N. de Witte). Het ging 
gebeuren...
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Waar deze laatste generatie Grensdrieters vele 
talenten heeft, waren zij met name gespecialiseerd in 
het aanschaffen van tweedehands carnavalswagens. 
Menig onderhandeling heeft plaatsgevonden met 
wisselende resultaten. Zo werd er eens unaniem 
besloten tijdens de bezichtiging om een wagen 
tóch niet mee te nemen, ware het niet dat Siebe R. 
inmiddels al een meerjarig contract had getekend 
met de betreffende carnavalsvereniging zonder 
medeweten van zijn kompanen. Ook de rit naar huis 
met CV-wagen op zak kon menig Grensdrieter wel 
bekoren. Obstakels werden hierbij overwonnen. Na 
het verlaten van Nijmegen via de Waalbrug bleek 
de wagen alleen door het middelste stuk van de 
brug te passen. Timo Paus offerde zichzelf op en 
ging als menselijk schild midden op de snelweg 
het aankomend verkeer zwaaiend tegemoet in 
een poging het verkeer te stoppen om doorgang 
te verlenen aan de zojuist aangekochte wagen. 
Waar normaal knooppunt Hoevelaken de grootste 
veroorzaker van files is, stond plotseling ’s lands 
grootste file voor de Waalbrug in Nijmegen. De 
wagen is echter netjes de Waal overgestoken en 
heeft Manderveen keurig gehaald. Ook hebben de 
heren ooit een wagen gekocht in Oud-Ootmarsum. 
Nadat de wagen netjes op de platte kar was gehesen 
moest de financiële overdracht nog plaatsvinden. 
Keurig werd de afgesproken 800 piek overhandigd. 
Na het natellen kwam de verkoper snel bij de jongens 
terug: “ie, ie, ie, ie hebt mie te weinig doan”, zei hij 
stotterend. Wat bleek: Chiel B. had ondertussen via 
zijn eigen Marktplaats-account zonder medeweten 
van zijn vrienden ook al een deal gesloten met de 
beste man voor maar liefst 1.200 euro. Brian de W. 
richtte zich snel tot de verkoper: “de, de, de, de zit ja 
geen gold in die waag”, waarna de verkoper ontdaan 
reageerde: “ie, ie, ie stekt mie de gek an”. 

Dat brengt ons weer terug in 2025. Na in vorige jaren 
grootse momenten te hebben meegemaakt zoals 
‘Het mysterie van de verdwenen droge worsten’ of 
‘Het Hannink-Kroegtijgers bierflesjes debacle’ willen 
de heren het jubileumjaar nog groter dan groots 
doormaken. Zo groots dat er een wagen werd gekocht 
met een hoogte van maar liefst 11 meter. Er was 
alleen vergeten dat de maximale toegestane hoogte 
een stukje lager is. Na stevige onderhandelingen 
werd al wel een startplek bemachtigd met deze 
wagen voor de verlichte optocht onder voorwaarde 
dat ze als laatste van start zouden gaan. Wat ons 
betreft een passende plek wanneer de volledige 
lampenset afkomstig is van de DeneKamperWeg. 
De voorbereidende fase op het carnaval is reeds 
door S. Hannink ingeluid. Op zijn bij de veiling van 
de open dag van C.V. Ketel verkregen scootmobiel is 
hij richting de open dag van de Kroegtijgers gereden. 
Toen hij later die avond weer huiswaarts wilde keren 
was zijn stalen ros plots verdwenen. Wat bleek nou 
het geval? De bewuste scootmobiel was in de piskuil 
beland. Redder in nood en prins op het stalen paard 
Mart Kempers hielp hem echter uit de brand. Wij 
hopen wel dat Mart zijn Fortburgers-Prinsen-tenue 
bij thuiskomst in de wasmachine heeft gedaan. Ook 
heeft voormalig hofchauffeur N. de Witte speciaal 
voor het jubileumjaar zijn Turftrappers-steek aan de 
wilgen gehangen en zijn comeback gemaakt binnen 
de verein. Na wat ervaring te hebben opgedaan 
in het Safaripark, kriebelde het dusdanig dat ook 
hij dit jubileumjaar wilde meemaken. Er wordt 
zelfs een groots ‘kleintje gala’ georganiseerd. Het 
betreft hier echt meemaken en erbij zijn, daar het 
maken van beeldmateriaal strikt verboden zal zijn. 
Naar verluidt zullen Siebe R. en S. Hannink in de 
coulissen plaatsnemen met een paintballgeweer om 
overtreders van het ‘handyverbot’ terecht te wijzen. 
U snapt het beste lezer, de Grensdrieters laten zich 
komend jaar niet zomaar aan zich voorbijgaan. 

Wij van de redactie zullen de Grensdrieters 
nauwlettend in de gaten houden het aankomende 
jubileumjaar en u volgend jaar weer van de laatste 
ontwikkelingen op de hoogte stellen. Oja, en dat 
interview, dat is er overigens niet meer van gekomen…
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NIEUWE LEDEN
STELLEN ZICH VOOR

Ra ra wie ben ik? Ik ben 
Kristi de Jong, 23 jaar en 
woon in Almelo. Wie van 
de Venfluiter leden vind jij 
ingewikkeld en waarom? 
Niemand. Waar gaat jouw tapijtje van vliegen? 
Gezelligheid. Wie zou jij een enkeltje naar de Sahara 
sturen? Niemand. Het is pas een geslaagd carnavals 
jaar als… Voor ons is carnaval pas geslaagd als alles 

veilig en zonder ongelukken 
is verlopen. Als je de naam 
van de vereniging moest 
aanpassen, wat zou het 
dan worden? Flierenfluiter. 

Wat is het gênantste wat jij hebt meegemaakt in 
jouw oude tijd? School. Vind jij onze vragen goed, 
of vind je ze sarcofaag? Sacrofaag. Kamail jij deze 
vragenlijst of doe je ze op de post? Kamail

Ra ra wie ben ik? Ik ben 
Emiel Weultjes, 18 jaar en 
woon in Safaripark. Wie van 
de Venfluiter leden vind jij 
ingewikkeld en waarom? 
Lars Franke, door een te sterke ruggengraat. Waar 
gaat jouw tapijtje van vliegen? Alcohol en de dames.
Wie zou jij een enkeltje naar de Sahara sturen? Ik 
zou het niet weten. Het is pas een geslaagd carnavals 
jaar als… We het lampje binnen.

Als je de naam van 
de vereniging moest 
aanpassen, wat zou het 
dan worden? Grensdrieters. 
Wat is het gênantste wat jij 

hebt meegemaakt in jouw oude tijd? Kotsen in de 
keuken van Chiel Geerink. Vind jij onze vragen goed, 
of vind je ze sarcofaag? Heel Sacrofaag. Kamail jij 
deze vragenlijst of doe je ze op de post? Ik kamail 
m wel.

Ra ra wie ben ik? Ik ben 
Chris van Merksteijn, 19 jaar 
en woon in Ootmarsum. 
Wie van de Venfluiter leden 
vind jij ingewikkeld en 
waarom? Chiel Geerink, want hij staat nog wel eens 
op tafel te dansen en dan wil hij er nog wel eens van 
afvallen. Waar gaat jouw tapijtje van vliegen?Mooie 
vrouwen. Wie zou jij een enkeltje naar de Sahara 
sturen? Emiel Weultjes: dan zijn er nog vrouwen voor 
ons over. Het is pas een geslaagd carnavals jaar 

als… We het lampje dit jaar 
binnenhalen.
Als je de naam van 
de vereniging moest 
aanpassen, wat zou het dan 

worden? De Venschreeuwers. Wat is het gênantste 
wat jij hebt meegemaakt in jouw oude tijd? Het 
asfalt kussen na een avondje carnaval. Vind jij onze 
vragen goed, of vind je ze sarcofaag? Erg sacrofaag. 
Kamail jij deze vragenlijst of doe je ze op de post? 
Kamail.
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este Venfluiters, Grensdrieters, 
Borrelwiefkes, overige Manderveners, 
enz.

Namens de gala ook weer een kleine bijdrage aan het 
Venfluitersblad. Hierbij een kleine terugblik op gala 
van het afgelopen jaar. En dat was onze 20e keer dat 
we een gala hebben georganiseerd. Woar blif de tied.

En afgelopen jaar was een bijzonder jaar, want het 
was onze première in het nieuwe dorpshuis. In De 
Samenwerking! De zaal was top ingericht en onze 
technische commissie en opbouwploeg hebben 
hun uiterste best gedaan om de omstandigheden 
helemaal in orde te maken voor onze voorstellingen, 
chapeau mannen, vrouwen of hoe men zich ook 
identificeert!

De vorm van onze gala hebben we naar aanleiding 
van de nieuwe locatie ook even tegen het licht 
gehouden en een beetje aangepast. Zo hadden 
we weer ouderwets een spreekstalmeester die de 
gala presenteerde en de verschillende stukken 
aan elkaar heeft gepraat. We hadden voor deze rol 
spreekstalmeesteres Esther Reinerink uitgekozen, zij 
heeft dit vol overtuiging gedaan!

Dit jaar werd ook onze alom geprezen regiseuze 
Anja Wesselink nog even bedankt en in het zonnetje 
gezet en ook de mensen van de stichting die onze 
geweldige dorpshuis hebben weten te realiseren, 
chapeau aan allen!

GALA
IN ’T MANERVEN
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De gala begonnen we met een heuze veiling, Rene 
Harmelink en Kurt Oosterik deden de inboedelveiling 
van Café Peddemors nog even dunnetjes over.

De Kinderplayback mocht natuurlijk ook niet 
ontbreken. Onze jongste deelnemers stalen de show 
met hun optredens met als algeheel thema: ridders.

Jelle Hendriks was hierna aan de beurt met zijn buut 
als Dick Vonk. De mollige broer van de alom bekende 
bioloog Freek Vonk.

De Slimste Mens was vervolgens aan de beurt. Philip 
Freriks en Maarten van Rossum waren Raymond 
Peddemors en Jelle Hendriks en de kandidaten die 
streden om de slimste titel waren Henri Korte, Nicole 
Godeke en Silke Rekers.

Na de pauze kwam de burgemeester Postma met zijn 
elegante vrouw op het podium om zich even voor te 
stellen aan het Manderveense publiek. Deze buut, 
gespeeld door Jeroen Peddemors en Thijs Hemmer, 
was ook al op het gemeentegala in Langeveen 
opgevoerd.

Het vertrouwde duo Jan en Leen mocht ook in het 
nieuwe gebouw niet ontbreken. Diny Hemmink en 
Raymond Peddemors brachten een ouderwets stukje 
humor op het podium tot ieders vermaak.

Timo Roelofes mocht de gala wederom afsluiten, dit in 
zijn hoedanigheid als slager. We kunnen niet anders 
zeggen dan dat hij dit op zijn eigen eigenzinnige en 
hilarische wijze heeft gebracht. 

Dit jaar zullen wij ook weer ons best doen om jullie 
twee avonden te vermaken. Op donderdag 21 en 
vrijdag 22 februari aanstaande zal de gymzaal van De 
Samenwerking weer open zijn voor jullie allen.

We zien jullie graag en wensen je alvast een heel 
mooi carnavalsjaar!
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et carnavalsjaar 2024 bracht vele veranderingen met zich mee voor de Venfluiters. Zo werd 
uithangbord en tevens “chef de mission” Jelle Hendriks eindelijk vervangen door een jonger 
exemplaar. Met het vervangen van de voorzitter werd ook gelijk de eeuwenoude en nostalgische 
residentie Partycentrum Peddemors met de grond gelijk gemaakt. Daarvoor in de plaats kwam 

het hypermoderne toevluchtsoord: “De Samenwerking”. De goedgevulde prijzenkast van de Venfluiters met 
een prominente zichtlocatie in het voorcafé van Peddemors, bleef na de sloop van het café, roerloos in de 
opslag liggen. Er was namelijk geen reden tot juichen, geen reden voor een balkonscene op het Korenplein. 
Sterker nog, de drie door ons heilig verklaarde lettergrepen (VEN-FLUI-TERS) werden tijdens geen enkele 
prijsuitreiking de tent in geslingerd. Samenvattend zou je kunnen zeggen dat de Venfluiters vorig jaar, als 
ridder te voet, over straat gingen. 

DREUGE BEKK’N
DINSDAGHET DEBUUT VAN
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Maar daarmee zijn we er nog niet, want de Venfluiters 
bleken in 2024 ook nog eens in blijde verwachting van 
een nieuw evenement. Op 13 februari om 11.11 uur was 
er namelijk de geboorte van: Dreuge Bekk’n Dinsdag.  
Een bijna eeuwenoud idee (de eerste notulen 
stammen uit het jaar 2014) dat uiteindelijk toch het 
levenslicht zag. Het hersenspinsel werd jarenlang in 
de koelkast gezet, maar kwam in 2024 eindelijk op de 
gewenste temperatuur. Dreuge Bekk’n Dinsdag, een 
verfijnde versie van de dweildinsdag, maar dan net 
even anders. 

Na een lange vergaderperiode, waarbij door het 
zevenkoppige Dreuge-Bekk’n-Dinsdag-bestuur 
louter groene Grolsch beugels werden gedronken, 
ging op Tulpendienstag het dak eraf. Helaas (nog) 
zonder begeleiding van showband/dweilorkest/
boerenkapel “de Plaggenstekkers”. Hun eindeloze 
repertoire met hits als “Sweet Caroline” tot “Anton 
aus Tirol” bleef helaas hangen in de lange hals 
van Jecco’s bas. Wel van de partij, 41 Venfluiters 
en Venfluiterinnen die maar wat graag van hun 
“dreuge bek” af wilden.  Na een eerste versnapering 
in residentie De Samenwerking vertrok de bus 
richting het ’t Görtnkeurndoarp (Rossum) van 
carnavalsvereniging ’n Lest’n Stuuver. Klokslag twaalf 
uur stond de 40-koppige Venfluiterbrigade in een 
verder leeg zalencentrum te hossen op de klanken 
van Partyband Heer & Meester, die op dat moment 
nog aan het soundchecken waren. 

Vooral Jelle Hendriks maakte op dat moment een zeer 
jachtige en onrustige indruk. Hij was er stellig van 
overtuigd dat een carnavalswagen uit het Dinkelland 
een einde kon maken aan de prijzendroogte van de 
dagen ervoor. De voormalig Venfluiter-coryfee was 
dan ook vastberaden om deze dag zijn hengeltje uit 

te werpen naar de carnavalsverenigingen die haar 
carnavalsoptochten verrijden in de Boeskoolstad. Toen 
hij een eerste Sjeesköttel het café binnen zag lopen, 
vloog hij er dan ook gelijk bovenop. Ook leden van 
de Blaanke Boeskeulkes, de Greune Köttelpeerkes, de 
Nachtuulkes, de Tuffelkeerlkes, De Bosdûvelkes, de 
Pearse Köp en de Vennmuskes ontkwamen niet aan 
zijn lichtelijk agressieve inkoopmethode. Gelukkig 
bleven al zijn inspanningen niet zonder resultaat, 
want de Siepeljonkers uit Ootmarsum hapten toe. 

Later op de dag werd er gang gemaakt richting het 
kerkdorp Tilligte. Richting een café waar de kroegbaas 
ouder is dan het servies, het terras nog uitgerust is 
met kunststoffen Hartman setjes en waar de koffie 
nog gewoon uit het filter komt en koffiemot onder in 
het kopje geen uitzondering is. Café Haamberg, beter 
bekend als “Koapman”, een café waarvan menig 
mannenhart sneller gaat kloppen. Trouwens niet te 
verwarren met Koopman, de kledingwinkel, daar gaat 
dan weer menig vrouwenhart sneller van kloppen. 
Nadat we de Spekhesten er op hun instrumenten 
hebben zien blazen, Michel Godeke aan zijn sigaar 
hebben zien trekken en we kroegbaas “Hans van 
Koapman” in onze niet bestaande hofhouding 
hebben opgenomen zijn we vertrokken richting ons 
laatste adres in Ootmarsum. 

Ook bij de De Deurloop zagen we de borrels er 
weer dun “deurlopen”. De laatste polonaises van 
het carnavalsjaar werden ingezet, gevolgd door nog 
wat artistieke en bijna professionele playbackacts. 
Kortom: tijd om richting de basis te gaan. 

Terug aan het front genoten we van een overheerlijke 
stamppot van Groentehal Oosterik, waarna de bok 
werd verbrand. De luiken gingen dicht, moe, maar 
voldaan.
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fgelopen zomer stonden ze 
weer op het programma:                                 
De Zomerfeesten 
Manderveen, voor echte 

Manderveners nog steeds bekend als de 
“Bazar”. Al zou een naamsverandering 
naar “het feest van de blijde lach” ook 
niet misstaan. Het “feest van de blijde 
lach” werd namelijk in 1980 bezongen 
door Gerard Schoonebeek. In het lied 
gingen Jacob de timmerman, Kees de 
werkmanzoon en meneer de pastoor 
elkaar te lijf tijdens het dorpsfeest van 
de blijde lach. Het staat bijna synoniem 
aan de playbackvoorbereidingen van 
wijk B, alleen waren het in dit geval 
Henry de koffieboer en Jeroen de 
tuinman, die de strijd aangingen met 
Jan de kunstschilder. 

Ook in de altijd rustige wijk C voerde stress de boventoon. De altijd 
rustige en relaxte wijkleiders Theo en René Harmelink hadden plaats 
gemaakt voor de ultrafanatieke en ambitieuze Simone Godeke en 
Jeroen Peddemors.  De cateraars van wijk C, Michel Godeke en 
Coen Horst verwachtten dan ook een grote toename in het aantal 
oefenavonden. Op die gedachte voortbordurend lieten ze dan ook 
maar een volle pallet á 60 kratten Grolsch aanrukken. Dat er na de 
oefenperiode nog zeker 35 kratten bier over waren, was dan ook 
slechts een kleine misrekening. Via een speciale aanbieding, een 
krat bier á € 25,- , slechts 30% boven de winkelprijs,  hoopten de 
drankhandelaren alsnog van hun voorraad af te komen.

De voorbereidingen op het toetje van de Zomerfeesten, de 
wijkplayback, waren turbulenter dan ooit. Er gingen stemmen op, 
dat er teveel tijd en geld werd besteed aan de decors rondom de 
bandparodieën. Daarnaast moesten voorbedrukte doeken een 
halt worden toegeroepen. Een verbod op decors volgde! Wijkleider 
Ronnie oet ’t Bos (één van de voorstanders van het verbod) zag het 
allemaal goedkeurend aan. Desalniettemin werd er in alle wijken 
naar hartenlust getimmerd en geschilderd aan heuse decors en 
ging men naarstig op zoek naar mazen in de wet en regelgeving 
van het zomerfeestentribunaal.

Dan het weekend zelf, het fenomeen waar de plaatselijke bevolking 
vier jaar lang naar toeleeft. Een stralend blauwe hemel, warme 
temperaturen en zes verschillende wijken strijdend tegenover 
elkaar, dat is waar je aan denkt bij de Zomerfeesten Manderveen. 
Maar dat bleek een illusie. Het rodedraadspel, de opening van 
het weekend, viel letterlijk in het water. De organisatie, niet voor 
één gat te vangen, bleek creatief en verplaatste het spektakel in 
afgeslankte vorm van het voetbalveld naar de feesttent. Wie deze 
indoorsessie van het rodedraadspel uiteindelijk won? Geen idee. 
Wellicht wijk E, maar misschien ook wel wijk D, of misschien geen 
van beide? 

ZOMERFEESTEN
MANDERVEEN
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Nadat de ouderen uit het dorp zich een advocaatje 
mans hadden gemaakt op de seniorenmorgen en de 
jeugd en wat oudere jeugd langzaam weer bij zinnen 
waren gekomen van het spetterende en lichtelijk valse 
optreden van zanger Dimar, werd de ochtendjas weer 
ingeruild voor het wijktenue. Het weer met de non-
stop regenval van vrijdag, had zich getransformeerd 
in een buiig karakter. De deelnemers van het zeskamp 
op de herfstfeesten van Manderveen konden dan 
ook rekenen op een nat pak. Wijk C kroonde zich tot 
zeskamp winnaar. in de vooravond werd het podium 
vrijgemaakt voor de papegaai, de wolf en het paard, 
ofwel de Masked Singers. Het waren uiteindelijk Elke 
Harmelink, Robertho Franke en Herman de Witte die 
het publiek trakteerden op een muzikale explosie. De 
hoofdact van de avond, Silvia Swart, viel in het niet bij 
het drietal.

Nadat de roes van het geweldige feest op de 
zaterdagavond was uitgeslapen, had wijk A de eer om 
de aftrap van de playbackshow te verzorgen. Tijdens 
deze eerste act van de dag werd ook al snel duidelijk 
dat het decorverbod weinig zoden aan de dijk had 
gezet. Ook de overige wijken namen deze regelgeving 
met een korreltje zout. Saillant detail: wijk F, gezien 
als de initiator van het verbod lapte de regels nog 
het meest aan de laars: voorbedrukte doeken, TV-
schermen, vuurwerkshows en licht-erotische scenes. 
Niets van dat alles ontbrak in hun Flodder-persiflage, 
het enige wat misschien minder was en niet geheel 
onbelangrijk waren de playbackkwaliteiten. Toch 
kregen de Flodders veel bijval uit de zaal en was 
een publieksprijs op z’n plaats geweest. Ronnie wist 
bij binnenkomst al dat het een kansloze missie was. 
Zijn woorden waren: “Met den jury wint wie nooit. 
Volgende moal meer bouwvakkers in de jury, die 
begriept ons better”.

Het opbouwen moest, net als het afbreken van het 
podium, binnen 10 minuten gebeuren. Dit zorgde 
voor veel overbodige stress, zo kon Ruud Hesselink 
de spanning niet langer aan en liet zijn gehele lunch 
achter op het Korenplein. Wijk C, met als thema 
“De tijdmachine”, werd uiteindelijk verkozen tot 
winnaar van de playback. Uiteindelijk was over het 
gehele weekend niemand opgewassen tegen wijk C, 
die naast de playback ook een goede notering had 
tijdens de zeskamp. Wijk C werd dan ook uitgeroepen 
tot winnaar van de “Bazar” 2024.

De Zomerfeesten in Manderveen waren ook dit 
jaar weer een groot succes, en dit keer zelfs extra 
bijzonder, omdat het evenement voor het eerst op 
een nieuwe locatie werd gehouden. Het bracht de 
bewoners van Manderveen samen voor een weekend 
vol plezier, vriendschap en gezonde competitie. 
De lachende gezichten en de gezelligheid waren 
kenmerkend voor de Zomerfeesten, die dit jaar 
wederom bewezen dat Manderveen een dorp is waar, 
zoals de oosterburen zo mooi zeggen, Gemütlichkeit 
en plezier voorop staan.

Wij kijken nu al uit naar de volgende editie van de 
Zomerfeesten. Tot dan!
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e kinderoptocht vond plaats op 9 
februari. Om 11.11 zijn we gestart met de 

kinderoptocht vanaf de basisschool onder 
leiding van de muziekwagen met daarop onze 

schoolprinsen Bink en Ties. 

De school was vrolijk versierd in de carnavalssfeer, de 
muren waren leuk beschilderd door de kinderen in ons 
carnavalsthema. In de ochtend hebben verschillende 
kinderen dansjes en playbackshows uitgevoerd, hier 
waren ze erg fanatiek mee. Maar natuurlijk kan niet 
iedereen prijs winnen, de prijzen van de playback zijn 
naar Lot en Jasmijn gegaan. 

Om 11.11 startte de kinderoptocht, met ongeveer 55 
kinderen dansten en zongen we door de straten van 
Manderveen. Alle kinderen zijn super actief geweest 
met het verzinnen van hun leuke carnavalpakjes en 
creatieve wagens. 

Dit jaar gingen in de categorie “mooist verkleed” de 
1ste prijs naar Julia, Cato en Noor verkleed als oma’s. 
Als 2e is Jelte geëindigd met als thema boer. 

In de categorie “wagens” gingen Mart en David er 
vandoor met als thema Mario. De 2e prijs ging naar 
Niek en Liselot als thema Willie Wonka. 

Aankomend jaar gaat de kinderoptocht plaatsvinden 
op vrijdag 28 februari 2025. We kijken er erg naar uit 
om samen met de kinderen van De Zeven Mijlen in 
de mooie Samenwerking er weer een leuk feest van 
te maken, met natuurlijk de nieuwe Schoolprins en 
Schoolprinses vooraan onze optocht.

2024
SCHOOLCARNAVAL
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HOUD HET GEZELLIG
BESCHERM JE OREN

Gemeente Tubbergen wenst je een
geweldig carnaval – zonder blijvende piep!

ist je dat meer dan de helft van de jongeren risico loopt op gehoorschade door harde muziek? 
Een knallend carnaval is natuurlijk fantastisch, maar die piep in je oren de volgende dag kan 

blijvende schade betekenen. Zonde toch? Je oren verdienen bescherming, zodat je nog jarenlang
van carnaval kunt genieten.

Je oren zijn onvervangbaar, dus wees er zuinig op. Met een paar simpele aanpassingen kun je genieten van 
een spetterend carnaval, zónder een piep die niet meer weggaat!

Met de MUSIC-tips zorg je ervoor dat je na carnaval

geen gehoorschade overhoudt:

Mag het wat zachter?! – Zet het volume iets lager, dat maakt de muziek niet 

minder gezellig.

Uit het geluid! – Geef je oren regelmatig een pauze door even afstand te nemen 

van de muziek.

Stop een dop in je oor! – Oordoppen zijn klein maar krachtig: ze beschermen je 

gehoor zonder het feestgedruis te verstoren.

Iets meer afstand! – Sta niet pal voor de speakers, dat scheelt al gauw tientallen 

decibels.

Carnaval voor iedereen! – Houd rekening met anderen: draai het geluid niet te 

hard, zowel op de wagen als langs de kant.





 
 
 
 
 
 
 

Verkoop van nieuwe en gebruikte auto's
Reparatie en onderhoud alle merken

APK keuringsstation

Auto diagnose 

Airco service 
Ruitvervanging

4 wiel uitlijning

ADAS en camera calibratie
Gespecialiseerd in schadeherstel

Leenauto beschikbaar

WWW.AUTOTOTAALTUBBERGEN.NL
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TUBBERGEN

APK ONDERHOUD AUTO ELEKTRO | | 
AANHANGWAGENS EN TRAILERS HYDRAULIEK | 
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WAGENTRANSPORT
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Erwin BusscherLutkeberg 39

7678 AJ Geesteren (Ov)

 Mobiel

Telefoon

E-mail

06 - 54396218

0546 - 633650

erwinbusscher@hetnet.nl

Gas, water, electra en gecertificeerd keurmeester electra.

Hanste
Schilderwerken

Plasdijk 10 

7664 XB Manderveen

M 06 38 32 59 50

E  info@hansteschilderwerken.nl

I  www.hansteschilderwerken.nl

• Schilderwerken •  Glaszetten •

Ervaar de Twentse gastvrijheid bij de Herterij Twente

Neem contact op! 

Meijersweg 8
7678SH Geesteren (Ov)
Telefoon: 0546-631558
Mobiel: 06 22847254

Email: info@herterijtwente.nl
Web: www.herterijtwente.nl

Van zakelijk tot gezellig, bij 

Herterij Twente ben je aan het juiste adres!

Wij zijn open op afspraak!

Of je nu een feest wilt vieren of een
inspirerende vergadering wilt
organiseren, bij de Herterij Twente
bieden we de perfecte locatie. Geniet
van een sfeervolle ambiance,
topservice en alles wat je nodig hebt
voor een geslaagd evenement.

Samen gaan!

WE STAAN 
NAAST JE
ALS MENS EN 
SPECIALIST 

 

       PEDDEMORS  HARDENBERG 



OPBOUWLOCATIES
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Bink: alle optochten waren één groot feest maar de 
verlichte optocht was toch wel de meest bijzondere 

om mee te maken bovenop de wagen!

Bink: de bekendmaking op school was spannend! 
Ties en ik hadden natuurlijk gehoopt dat we samen 
dit jaar de prinsen werden dus onwijs spannend dat 
eerst mijn naam werd genoemd en daarna de naam 

van Ties, dus hier waren we heel blij mee!
Samen ons lijflied “Hier mag alles” uitzoeken 
om tijdens de gala’s mee op te komen, onze 

proclamaties op te lezen en alle optochten bovenop 
de wagen te staat was helemaal top en geweldig 

mooi om mee te maken!

Bink: GENIET! Dit ga je nooit meer meemaken op 
deze manier en maak er super mooi feestje van!

Bink: denk toch wel de verlichte optocht. Als je 
bovenop de wagen staat en alle verlichting van de 
wagens en loopgroepen ziet is dat echt heel mooi!

Bink: zeker! We hebben dit jaar onze handen al 
uit onze mouwen gestoken bij het helpen en 

voorbereiden van de carnaval in de loods. Ook bij het 
opbouwen en afbreken van Carnabal dit jaar hebben 

we kunnen helpen. Hebben jullie extra handen 
nodig, dan kunnen jullie altijd op ons rekenen!

Bink: graag wil ik jullie Venfluiters bedanken voor 
een geweldig mooi carnavalsjaar, het was een 

ervaring om nooit te vergeten! Om nog maar eens 
ons lijflied aan te halen: “Hier mag alles en niets dat 

moet, nergens anders voel ik mij zo thuis”!
ALAAF!!

Ties: ik vond het het leukst tijdens de verlichte optocht 
en natuurlijk dat ik met mijn beste vriend samen 
prins ben geweest.

Ties: mijn tip is trek het lootje van Sepp voor de 
nieuwe schoolprins. Verder geniet van alles, je maakt 
het maar één keer mee.

Ties: we zijn afgelopen jaar al actief geweest in 
de bouwloods tijdens de voorbereiding van het 
carnavalsjaar. Maar ook tijdens Carnabal hebben we 
geholpen met opbouwen en afbreken. We hopen dat 
onze hulp de komende jaren ook welkom is.

Ties: Venfluiters ontzettend bedankt voor deze 
fantastische ervaring, op naar mooie carnavals 
jaren. En onthoud: ‘Hier mag alles en niets dat moet, 
nergens anders voel ik mij zo thuis’.

Ties: de verlichte optocht was heel bijzonder om alle 
lichtjes te zien van bovenop de wagen. De optocht 
in Langeveen was de eerste echte grote optocht. 
De kinderoptocht in ons eigen dorp was ook uniek, 
omdat we op het dansgedeelte mochten staan. 
Eigenlijk waren alle optochten super gaaf.

Ties: de bekendmaking was heel erg spannend, maar 
toen ik het werd had ik meteen het gevoel dat Bink 
het ook zou worden. Tijdens de gala mochten we 
opkomen van achter uit de zaal, onder begeleiding 
van ons lijflied ‘Hier mag alles’ was dit een super gave 
ervaring. De optochten waren allemaal super mooi 
om mee te maken, ik had er geen één willen missen.

Samen met oud-Schoolprinsen Bink Linders en Ties de Witte blikken we terug op carnaval 2024.

Wat vonden jullie het leukst aan schoolprins zijn?

Hoe hebben jullie carnaval 2024 ervaren? 

Hebben jullie tips voor de schoolprins en -prinses van 2024?

Worden jullie in de toekomst lid van de venfluiters?

Welke optocht vonden jullie het leukst?

BINK TIES
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Junioren en Mini’s
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Proost & Borrelsssssssssss

Hoe zijn de Borrelwiefkes 
ontstaan?
Gewoon een spontaan idee. We 
houden allemaal wel van een feestje 
en een borrel op z’n tijd. Het zou 
jammer zijn als we een gezellig 
feestje missen. 

Vanwaar de naam Borrelwiefkes?
Spontaan idee. Past wel goed bij de 
dames. 

Uit hoeveel personen bestaat jullie 
groep? Willen jullie dit nog gaan 
uitbreiden?
11 personen. Een echt carnavalsgetal 
en daar houden we het bij. 

Welke borrel is jullie favoriet?
Maakt niet uit, als er maar alcohol in 
zit en naar meer smaakt. 

De meesten van jullie waren vaak 
present bij de optocht van de 
Venfluiters. Waarom zijn jullie 
daarmee gestopt? 
Omdat je lid moest worden, hebben 
wij er voor gekozen om een eigen 
groepje op te richten. Zo kunnen we 
toch aan de optochten deelnemen. 

Is het eerste jaar zonder kleerscheuren 
verlopen? Of was het aantal borrels toch soms 
iets teveel?
Nee, helaas niet. Een aantal fietsvalincidenten. 
Het gevolg was een gebroken pols bij de een en 
door een mooie snoekduik in de sloot een nat 
pak en wat spierpijn bij de ander. 

Wat was het mooiste carnavalsfeestje voor 
jullie en waarom? 
We hebben GENOTEN van alle optochten en 
zeker als je dan ook nog een prijsje wint. Ook de 
feestjes in De Samenwerking na afloop waren 
zeer gezellig! 

Hoe oud voelen jullie jezelf? 
Oud genoeg om borrels te drinken. Hoe meer 
borrels hoe jonger we ons voelen. De volgende 
dag is dat helaas wat minder. Voor iedereen vast 
heel herkenbaar. 

We hopen iedereen weer te zien tijdens de 
optochten. Wij zijn druk met de voorbereidingen. 

Een mooie carnavalstijd voor iedereen! 

BORRELWIEFKES
MANDERVEEN

Karin, Brigit, Cindy, Christel, Angela, Marja, Anita, 
Sandra, Annet, Irma en Esther
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anaf ’t eerste uur zijn wij, 
Houthandel Hans oude 

Hendriksman, betrokken bij 
de Venfluiters. Dit komt mede 

doordat we veel trouwe klanten 
hebben uit Manderveen.

Vanaf de dag dat de Venfluiters 
meedoen met de eerste Twentse 
optocht in Langeveen komen de 
Manderveners bij HOH opbouwen 
en schminken 

Met ‘de oude garde’ (Bonkie, Loet, 
Guus, Gait, Spats, Herman en Jan 
Tasche) wordt er na de Langeveense 
optocht altijd doorgezakt in onze 
kantine. Hopelijk kan dit nog jaren 
doorgaan!

Ook heb ik (Emma) jaren met 
heel veel plezier bij het dames 
voetbalteam gezeten. Nu zit mijn 
vriendin Iris in het 35+ dames 
voetbalteam.

Ook dit jaar zetten we 
wederom een sponsor in 
de spotlight, en wat voor 
een! Houthandel HOH uit 

Langeveen is al geruime tijd 
sponsor bij de Venfluiters. 

Naast dat het sponsor is, 
is het ook onze uitvalbasis 

tijdens de optocht in 
Langeveen. Houthandel 
HOH is een inspirerend 

voorbeeld van vakmanschap 
en betrouwbaarheid. We zijn 

trots om Houthandel HOH 
als sponsor te hebben en 

willen hen bedanken voor de 
jarenlange steun, vertrouwen 

en onderdak.
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In 2023 ben ik ingestapt bij HOH. Mijn vader Hans is 
overleden in februari 2024 en sindsdien run ik samen 
met mijn moeder Anita het bedrijf. Gelukkig hebben 
we fantastische, goede en betrouwbare medewerkers 
die ons daarbij ondersteunen.  

Velen zijn al jaren in dienst bij HOH. Zo is de zeer 
bekende Herman de Witte in 2024 zelfs 35 jaar in 
dienst. Verder hebben we reeds drie keer het 25-jarige 
dienstverband van werknemers gevierd bij HOH.  

We denken dat het sterkste punt van het bedrijf is 
dat de klant koning is. We hebben binnen het bedrijf 
korte lijntjes en kunnen snel uitleveren met onze 
eigen vrachtwagen als dat nodig is. Ook kunnen we 
het materiaal zelf spuiten op de gewenste kleur. 

Het machinepark wordt elk jaar bijgehouden. Dit jaar 
komt er bijvoorbeeld een nieuwe platenzaagmachine, 
en begin dit jaar is de vierzijdige schaafmachine 
compleet gereviseerd.  

Sinds 2024 hebben we de nieuwe opslaglocatie in 
gebruik. De zonnepanelen zijn gelegd op het dak in 
de letters HOH.

Houthandel HOH

SPONSOR
IN DE SPOTLIGHTS

Binnen ons bedrijf is PBL (platenbewerking 
Langeveen) gevestigd, het bedrijf van Roel Oude 
Hendriksman. Dit bedrijf heeft één platenzaag 
waarbij alle voorkomende bewerkingen op platen 
kunnen worden gedaan. Denk hierbij aan gaten en 
uitsparingen zoals het maken van stopcontact gaten.
PBL is een aanvulling in ons bedrijf om een compleet 
plaatje (hout en plaat) bij de prefab bedrijven te 
kunnen leveren.

We zijn trots op Langeveen. Het is een mooi, 
saamhorig dorp met mooie feesten die door diverse 
organisaties worden georganiseerd. Denk hierbij 
aan de Turvenloop, Volksfeesten, Koningsdag en 
Molenruiters paardenconcours. Meestal zijn we dan 
ook van de partij om mee te feesten.

Natuurlijk wensen we de Venfluiters knallende gala’s 
toe en vele mooie prijzen in de optochten. We kijken 
vooral weer uit naar hoe de carnavalswagen in de 
verlichte optocht in Tubbergen er dit jaar uit zal zien. 
We willen jullie heel veel succes wensen!



Manderveen...
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JEROEN GROENDIENSTEN

J. Oosterik 
Bovenbroeksweg 39
7664 VL Manderveen 

0541 - 680 840
06 - 40 38 42 78
jgd@live.nl
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NIEUWE LEDEN
STELLEN ZICH VOOR

Ra ra wie ben ik? Ik ben 
Lars Franke, 18 jaar en woon 
in Manderveen. Wie van 
de Venfluiter leden vind jij 
ingewikkeld en waarom? 
Chiel Geerink, want hij staat nog wel eens op tafel te 
dansen en dan wil hij er nog wel eens van afvallen. 
Waar gaat jouw tapijtje van vliegen? Bier. Wie 
zou jij een enkeltje naar de Sahara sturen? Emiel 
Weultjes.

Het is pas een geslaagd 
carnavals jaar als… We het 
lampje winnen. Als je de 
naam van de vereniging 
moest aanpassen, wat 

zou het dan worden? De Grensfluiters. Wat is het 
gênantste wat jij hebt meegemaakt in jouw oude 
tijd? Heb ik niet. Vind jij onze vragen goed, of vind 
je ze sarcofaag? Ik vind ze sarcofaag . Kamail jij deze 
vragenlijst of doe je ze op de post? Ik kamail de 
vragenlijst.

Ra ra wie ben ik? Ik ben Jolé 
Scholing, 16 jaar en woon 
in Tubbergen. Wie van de 
Venfluiter leden vind jij 
ingewikkeld en waarom? 
Mijn vader, hij is echt vaag. Waar gaat jouw tapijtje 
van vliegen? Van de carnaval natuurlijk en vooral alle 
drankjes die der bij genuttigd worden. Wie zou jij een 
enkeltje naar de Sahara sturen? Mezelf, dan kunnen 
ze daar ook carnaval vieren. Het is pas een geslaagd 
carnavals jaar als… Ik er nog maar weinig van weet… 

Als je de naam van 
de vereniging moest 
aanpassen, wat zou het 
dan worden? CV pilsje. Wat 
is het gênantste wat jij 

hebt meegemaakt in jouw oude tijd? Zo oud ben 
ik nog niet toch? Vind jij onze vragen goed, of vind 
je ze sarcofaag? Ik vind ze vooral erg ingewikkeld. 
Kamail jij deze vragenlijst of doe je ze op de post? 
In Manderveen brengen ze de post nog op een varkn 
toch?.

Ra ra wie ben ik? Wij zijn 
Gerwin en Jantine Bakker. 
Wie van de Venfluiter leden 
vind jij ingewikkeld en 
waarom? -. Waar gaat jouw 
tapijtje van vliegen? Met ons gezin samen. Wie zou 
jij een enkeltje naar de Sahara sturen? -. Het is pas 
een geslaagd carnavals jaar als… We er met z’n allen 
voor gaan.

Als je de naam van 
de vereniging moest 
aanpassen, wat zou het 
dan worden? -. Wat is het 
gênantste wat jij hebt 

meegemaakt in jouw oude tijd? -. Vind jij onze 
vragen goed, of vind je ze sarcofaag? Prima vragen. 
Kamail jij deze vragenlijst of doe je ze op de post? 
Kamail.



Kamphuis wenst de Venfluiters een onmeunig mooi carnaval!



 



Plegt-Haarman
JUWELIER

ALMELOSEWEG 5  |  TUBBERGEN
T. 0546-622201

Luft Jasper
t i m m e r w e r k e n

SILDER 



Praktijk voor klassieke homeopathie
Anita Korte | Slot 85 | 7608 ND Almelo | Mobiel 0623306278

info@natuurkracht.nl | www.natuurkracht.nl
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DE COLUMNIST
anderveen-UDI, zondagmiddag 14.00 uur. Ik pak om half twee de fiets om 
onze plaatselijke VV aan te moedigen. Eenmaal aangekomen is er veel bekijks 
en ik besluit bij de menigte te gaan staan. Ik gooi er een paar flauwe grappen 

in: “wat is er harder dan tomaat? TOMAAAT!!” Er wordt gelachen, geluksmomentje voor 
mij, YES! Enthousiast gooi ik er nog een grap in: “Ik liep laatst in de woestijn en vond 
een kameel, de kameel vond van niet.” Geen reactie, echter na 5 seconden verrast oud 
voorzitter Jelle Hendriks iedereen met een bulder waarvan Henk Borger nog steeds 

rechtop van in de stoel zit. Niemand begreep waarom, maar gelukkig
ik wel.

De wedstrijd begint, een gelijkopgaande strijd, logisch het is op dat moment de nummer 
één tegen de nummer twee van de ranglijst. Ik vang een gesprek op en hoor iemand 
zeggen: “de jeugd heeft de toekomst”. Vervolgens hoor ik de standaard teksten die 
schijnbaar na deze zin door iedereen automatisch wordt aangevuld met: “vrogger was 
alles better, toen God nog gait hett’n en de mist nog zo dik was da’j de fiets er tegenaan 
kon zetten.” Maar goed, ik denk: is dat wel zo? Je vader is altijd je grote voorbeeld en nu 
heb ik een pa die zich altijd netjes heeft gedragen, maar je pa zou maar Bram Waaijer 
zijn of Stef de Witte. Even flitste er door mijn hoofd: stel je vader is Bas Aman. Gelukkig 

blokkeerde mijn hersenen deze gedachte direct.

Mijn collectieve geheugen bracht me even naar een jaar of 12 geleden. Stef krijgt het 
aan de stok met een compleet wielerpeloton na een strakke inhaalmanoeuvre op de 
Manderveenseweg. Of een paar jaar later heeft Stef de gehele supportersgarde van de 
Vijverberg achter zich aan. Of wat dacht je van Bram. Zijn 25ste verjaardag en doet mee 
aan het NK zwientie tikken, geblinddoekt door de modder met een staartje om op een 
varken te prikken. Hoe diep kun je zakken, letterlijk. Of dat moment toen we samen naar 
Feijenoord - Twente gingen en je in je onderbroek in de trein stond. Jochem Meijer! Het 

zal je pa maar zijn.

Afijn. In de rust los ik, zoals elke week, samen met Edo de wereldproblematiek op vanaf de 
barkruk. Ik hoor het fluitsignaal; de tweede helft gaat van start. En wat we op dat moment 
nog niet wisten, was dat de wereld voor Jorn Heidkamp nooit meer hetzelfde zal zijn. 
Er is een Jorn Heidkamp vóór deze wedstrijd en een Jorn Heidkamp na deze wedstrijd. 
De wedstrijd wordt gewonnen met 5-2. 5x (!) Jorn Heidkamp, waarmee hij meermaals 
het landelijke nieuws haalde. Ik hoorde zelfs van Bob Filart dat de CNN dit nieuws 
had uitgezonden. En Bob kan het weten, hij heeft namelijk een dubbele nationaliteit: 
Mandervener en internationale wereld(ham)burger. Laten we nou eerlijk zijn, wat weet 
Bob nou niet? Maar goed, Jorn mag zich, net als Emma Wortelboer en volkszanger 

Richards Grootelaar, Bmer noemen. Bekende Mandervenner.

Heeft de jeugd de toekomst? Zeker! En het zal ook wel moeten ook, de wereld wordt taai.

Jp
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CARNABAL
2024

HEREN
klasse

HUBLO CARS

FJENNE BAKKERS

KROESKONTROL 2/3

DAMES
klasse

ALTIED SKIK DAMES

FC TOKKIE

CV KETEL / GRENSDRIETERS LADIES



56

Dit jaar werd de “Zilveren Zweetdruppel” uitgereikt 
aan de enige Alie die niet van Marokkaanse komaf 
is. Sander Maathuis van de “Firma Hans en Alie” 
werd beloond voor zijn jarenlange inspanningen 
voor VV Manderveen. Jaren geleden maakte de 
flamboyante Itterbecker een switch van de straat 
naar het voetbalveld. De loden kloot maakte plaats 
voor de leren voetbal. Als ruwe diamant maakte hij 
furore op de rechtsbuitenpositie bij het 2e elftal. Zijn 
kwaliteiten vielen zelfs op bij René Dikken, toenmalig 
trainer van het eerste elftal. In Hoonhorst bereikte 
Alie zijn sportief hoogtepunt met zijn debuut in de 
eerste selectie. Het duurde nog geen tien minuten tot 
hij zijn tegenstander finaal doormidden trapte. Dat er 
slechts een gele kaart werd gepresenteerd mag een 
wonder genoemd worden, donkerpaars was meer op 

z’n plaats geweest. Het waren dan ook zijn eerste en 
laatste minuten in de hoofdmacht. Na zijn actieve 
voetbalcarrière werd Alie leider van het 2e elftal. Als 
leider van het 2e elftal heeft hij zijn zaakjes tiptop voor 
elkaar en ook in de derde helft staat hij zijn mannetje. 
In 2016 haalde het elftal, met Sander als onderdeel 
van de technische staf, het kampioenschap in de 7e 
klasse binnen. Ook nu nog is deze man leider van 
het 2e elftal, maar alsof dit nog niet genoeg is werd 
hij vorig jaar ook nog eens trainer van de 7x7 dames. 
Als een ware Louis van Gaal traint hij de dames op 
woensdagavond. Naar eigen zeggen tilt hij de dames 
naar een hoger plan en kunnen de dames niet meer 
zonder hem. Mede door al deze inspanningen ontving 
Sander bij de seizoensafsluiting zeer verdiend de 
“Zilveren Zweetdruppel”.

Sander Maathuis
ZWEETDRUPPEL

ILVEREN
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De Mandervener van het jaar, voor velen hier uit 
Manderveen toch een bijzondere titel. Een titel die 
elke Mandervener stiekem wel wil hebben, maar 
dit nooit zal uitspreken. Aan ons als Venfluiters 
altijd de eer om deze persoon tijdens een van de 
gala-avonden in het zonnetje te zetten als blijk van 
waardering voor de inzet die hij of zij het afgelopen 
jaar in ons dorp heeft gestoken. Maar dit jaar zal het 
net even wat anders gaan dan andere jaren. Tot onze 
spijt hebben wij namelijk dit jaar geen Mandervener 
van het jaar kunnen vinden en aanwijzen. Niet omdat 
er afgelopen jaar geen Manderveners waren die in 
aanmerking komen voor deze titel, nee dat zeker niet. 

Het waren er afgelopen jaar simpelweg veel te veel. 
Afgelopen jaar is namelijk het grootste gedeelte van 
De Samenwerking gebouwd. Een gebouw waar wij 
als Manderveners heel erg trots op mogen zijn. Het 
realiseren van dit prachtige gebouw heeft dan ook 
circa 13.500 VRIJWILLIGE bouwuren gekost. Dit jaar 
willen wij als Venfluiters namelijk niet één iemand 
bedanken voor zijn of haar inzet, maar het hele dorp. 
En hoe doe je dit nou? Ja, dat wisten wij eigenlijk 
ook niet zo goed. Dus hebben we besloten om een 
geldbedrag te schenken aan dit nieuwe gebouw, 
zodat ze er hier wat mee kunnen doen zodat iedereen 
in Manderveen er wat aan heeft. 

Vrijwilligers De Samenwerking
VAN HET JAAR

ANDERVENERS
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NIEUWE LEDEN
STELLEN ZICH VOOR

Ra ra wie ben ik? Ik ben 
Merle Braakhuis, ik ben 21 
jaar en woon in Albergen. 
Wie van de Venfluiter leden 
vind jij ingewikkeld en 
waarom? Geen idee, heb nog niet zo veel ervaring 
met de Venfluiter-leden. Waar gaat jouw tapijtje 
van vliegen? Een lekker flugeltje. Wie zou jij een 
enkeltje naar de Sahara sturen? Mezelf, lekker naar 
de zandbak.

Het is pas een geslaagd 
carnavals jaar als… Ik elk 
carnavalsjaar genoeg alcohol 
heb benuttigd. Als je de 
naam van de vereniging 

moest aanpassen, wat zou het dan worden? De 
Grensfluiters. Wat is het gênantste wat jij hebt 
meegemaakt in jouw oude tijd? Kan zo niet wat 
bedenken. Vind jij onze vragen goed, of vind je 
ze sarcofaag? Ik vind de vragen niet erg duidelijk. 
Kamail jij deze vragenlijst of doe je ze op de post? 
Kamail.

Ra ra wie ben ik? Ik ben Rick 
Boswerger, 18 jaren jong en 
woon in Manderveen. Wie 
van de Venfluiter leden vind 
jij ingewikkeld en waarom? 
De commissie van het Venfluiters boekje met al die 
ingewikkelde vragen. Waar gaat jouw tapijtje van 
vliegen? Van bier en mooie vrouwen, dan vlug op 
en neer he. Wie zou jij een enkeltje naar de Sahara 
sturen? Ik zou mijn wekker een enkeltje naar de 
Sahara sturen. Omdat dat ding me elke ochtend 
zonder pardon uit mijn warme, comfortabele bed 
haalt. Het is pas een geslaagd carnavals jaar als… 

Ik zat heb gezopen en we 
het lampje binnen gehaald 
hebben. Als je de naam 
van de vereniging moest 
aanpassen, wat zou het 

dan worden? Grensdrieters, daar is mn pa vroeger 
mee begonnen. Wat is het gênantste wat jij hebt 
meegemaakt in jouw oude tijd? Weet ik nog niet 
want mijn oude tijd moet nog komen. Vind jij onze 
vragen goed, of vind je ze sarcofaag? Ik vind ze 
ingewikkeld. Kamail jij deze vragenlijst of doe 
je ze op de post? Ik stuur hem op de post met de 
vliegende .

Ra ra wie ben ik? Ik ben 
Philip Lammers, 18 en woon 
in Ootmarsum. Wie van de 
Venfluiter leden vind jij 
ingewikkeld en waarom? 
Lars Franke, want hij weet net iets te goed wanner hij 
moet stoppen met drinken. Waar gaat jouw tapijtje 
van vliegen? Mooie dames. Wie zou jij een enkeltje 
naar de Sahara sturen? Chiel Geerink, want dan 
blijven de kinderen in Manderveen veilig (ps. Dit is 
niet seksueel).

Het is pas een geslaagd 
carnavals jaar als… We 
het lampje dit jaar binnen 
halen. Als je de naam 
van de vereniging moest 

aanpassen, wat zou het dan worden? Grensdrieters. 
Wat is het gênantste wat jij hebt meegemaakt in 
jouw oude tijd? Nekken in de wok (de pan). Vind 
jij onze vragen goed, of vind je ze sarcofaag? 
Sarcofaag. Kamail jij deze vragenlijst of doe je ze op 
de post? Kmail.



WWW.TASCHESTAALBOUW.NL  •  TEL. 0546 - 449010

Wij zijn er 
voor financiële 
rust en zekerheid

deterink.nl

Grotestraat 81  |  7561 CH Tubbergen  
T. 0546 - 62 27 47  |  www.twenteprint.nl
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• Ellen de Witte die middenin de feesttent in Vasse viel.
• Lidy Harmelink die na de gala buiten bij De Samenwerking onderuit ging. 
• Anja Hankamp die thuis viel en haar pols brak. 
• De Grensdrieters die de optocht in Geesteren met 50 man beginnen en de finish halen met 15.
• Marieke Wigger die op de Koale Kermis voor de friettent op de plaat ging.
• Laureen Kotte en Sjoerd Waaijer die samen ten onder gingen na het 25-feestje van Annemiek Bonke.
• Susan Peters die de laatste trede van de trap miste op teenslippers en op een scootmobiel door het 
dorp ging.
• Bennie die plat ligt tijdens de skivakantie.
• Nick Hannink die onderweg naar de skivakantie met slechts één been bij Siebe Reinerink in de auto was 
gestapt terwijl Siebe al plankgas gaf, waarna hij uit de auto werd geslingerd en in de sloot belandde.
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VENPHONE 
ZORGT VOOR VERBINDING

tring,

e schrijven donderdagavond 9 januari 
2024. Er is vandaag al veel gezegd en 

geschreven. Buiten is het guur, glad en 
gitzwart. Het is een avond zoals er al zoveel voor zijn 
gegaan. En dan opeens: tring, tring… Nietsvermoedend 
pakt een Venfluiter de telefoon op. Een zwoele stem aan 
de andere kant van de lijn laat je weten dat je verbonden 
bent met de VenPhone.

Wij, redactie van het Venfluitersblad, zijn fan van 
iedere Venfluiter, ongeacht zijn of haar cenosillicafobie, 
hippopotomonstrosesquippedaliofobie en nomofobie. 
Ze verdienen een podium, een spotlight, een stip waarop 
ze de Venfluiter Idol kunnen zijn. Dit is je kans. Spreek je 
uit voor het grote publiek.

Scan de QR-code met de camera van je telefoon of 
tablet en beluister de gesprekken met de VenPhone. We 
wensen je in elk geval veel luisterplezier.

tring...

SCANDE CODEMET JECAMERA



Info@reinerinkbouwdiensten.nl +31 6 28050070

RENOVATIE        NIEUWBOUW        AANBOUW



Haar
STIJL



2x

1x 1x



Abraham * Sarah * Geboorte * Jubileum 

WWW.TOP-POP.NL Bart Hankamp * Bovenbroeksweg 5a 
  7678 SP Geesteren * Tel: 06 20815070 
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REGIO

Mijn gemeente Opinie FC Twente Natuur Geld Auto

NIEUWS SPORT PLAY PODCAST

3 februari 2024, optocht Langeveen. Wat begon als een 
rustige dag, liep voor mevrouw E. Huis in ’t Veld uit op een 
ware nachtmerrie. Deze verwarde vrouw, die lijdt aan ik-
vergeet-altijd-mijn-telefoon-dementie, maakte het nu wel erg 
bond. Na twee keer vollédig in paniek te zijn geraakt omdat 
ze haar telefoon kwijt was - die ze uiteraard gewoon in haar 
zak had - keerde ze na een geslaagde optocht huiswaarts. Na 
een dollemansrit, waar de graskeien nog steeds schande van 
spreken, was ze uiteindelijk aangekomen aan de Broekdijk. 
Maar toen gebeurde het onmogelijke: ze was écht haar telefoon 
kwijt. De telefoon werd uiteindelijk in stukken teruggevonden 
in Manderveen-centrum door een oplettende mevrouw. We 
hebben de telefoon nog om commentaar gevraagd, maar we 
kregen geen gehoor.

PREMIUM
Verwarde vrouw vindt telefoon terug

Waarschuwing! Don’t try this at home!!

Benodigdheden: 
1x hele vreemde man/vrouw/onzijdig
1x nog vreemdere man/vrouw/onzijdig

De nieuwste rage verspreidt zich als een lopend vuurtje. De geruchten doen de ronde dat het ook 
in Manderveen is aangekomen, tenminste: waar rook is, is vuur. Ons heeft het bericht bereikt dat 
D. Oosterik, die op zondag het vuur uit de sloffen loopt, op een doordeweekse dag het vuur aan de 
schenen is gelegd. Hij stond in vuur en vlam. Je zou denken dat D. Oosterik vuur zou spuwen, maar hij 
bleef ijzig koud. Zijn mouw werd meermaals in de brand gestoken door een regelloos persoon. Dat is 
nog eens voor iemand de hand in het vuur steken, letterlijk. We willen de lezer graag waarschuwen, 
want wie vuur eet schijt vonken.

De nieuwste rage: levensgevaarlijk!

Albert Einstein opgestaan
uit de dood?

Safe the date: 4 maart 2025
Dreuge Bekk’n Dinsdag

Camping slutkeboer -
7 dagen €2500 all-inclusive

Disclaimer: zangezien we geen slapende honden willen wakker maken, hebben we, wegen privacy overwegingen, 
niet zijn/haar echte naam gebruikt.

Kotte wandeling

Het was zo’n typische winterdag. Helder, zonnig maar wel een beetje fris. Hond loopt samen met 
Hentwee zijn dagelijkse ronde. Ditmaal geen lange ronde, maar een kotte. Vanuit Manderveen-
centrum de Bovenbroeksweg op, de eerste afslag rechts, Pottersweg en via de Kolkweg retour naar 
Manderveen-centrum. Wel vaker loopt hij deze ronde, maar voor hem zal deze ronde nooit meer 
hetzelfde zijn. Ergens op de helft stond, zoals altijd, een lieve hond Hentwee al van afstand welkom 
te heten. Eenmaal aangekomen kon de hond zijn enthousiasme niet meer in bedwang houden en 
stapte over het stroomdraad om deze populaire verschijning nu eindelijk eens echt van dichtbij 
te bewonderen. De hond van Hentwee was wat overdonderd door het enthousiasme van deze 
ontmoeting. En waar twee honden vechten om een been, viel Hentwee er tussenheen. Deze sloot 
had nog wel wat inspectie nodig en wie anders dan een gerenommeerde scheidsrechter kon hier 
een goed besluit over nemen. “Help! Help!” klonk het van onderuit de sloot, maar niemand die hem 
had gezien. De doorgaans lieve, maar stugge hond van een nog stugger, onbuigzaam en stijfkoppig 
baasje gaf Hentwee een uitgestoken poot, maar daar wou deze man niets van weten. Zijn woorden 
waren: “Blijf met die poten van mij af!”

Het bekende programma krijgt wel vaker klachten, maar 
nog nooit was een date zo teleurgesteld. Ze sprak duidelijke 
taal: “Ik was nergens vanuit gegaan, maar dit had ik in mijn 
grootste nachtmerrie nog niet eens durven verwachten. Ik 
had liever meegedaan met Waku Waku.” Mijn verlangen was 
liefde, zijn verlangen was bier. We hebben ook Mart Kempers 
om een reactie gevraagd. Hij antwoordde vanuit zijn auto met 
opklapbare slaapbank kort en bondig: “Dat deerntje zei: op 
ieder potje past een deksel. Ik zo van: joa en in ieder glas past 
pils.”

Klachtenlijn First Dates tijdelijk onbereikbaar 
door stormvloed aan klachten na deelname 
Mart Kempers

EXCLUSIEF

EXCLUSIEVE DEAL



Wonen Gezond Achter de schermen

FEELGOOD PUZZEL ABONNEREN INLOGGEN

Waarschuwing! Don’t try this at home!!

Benodigdheden: 
1x hele vreemde man/vrouw/onzijdig
1x nog vreemdere man/vrouw/onzijdig

De nieuwste rage verspreidt zich als een lopend vuurtje. De geruchten doen de ronde dat het ook 
in Manderveen is aangekomen, tenminste: waar rook is, is vuur. Ons heeft het bericht bereikt dat 
D. Oosterik, die op zondag het vuur uit de sloffen loopt, op een doordeweekse dag het vuur aan de 
schenen is gelegd. Hij stond in vuur en vlam. Je zou denken dat D. Oosterik vuur zou spuwen, maar hij 
bleef ijzig koud. Zijn mouw werd meermaals in de brand gestoken door een regelloos persoon. Dat is 
nog eens voor iemand de hand in het vuur steken, letterlijk. We willen de lezer graag waarschuwen, 
want wie vuur eet schijt vonken.

PREMIUM

De nieuwste rage: levensgevaarlijk!

1x aansteker of lucifer
1x licht ontvlambare vloeistof/gas

Siamese tweeling door de 
zelfde wonderdokter na 43 
jaar eindelijk van elkaar 
gescheiden

Camping slutkeboer -
7 dagen €2500 all-inclusive

Winactie: verzin een passend 
onderschrift en win €50,-!
Inzending naar: info@devenfluiters.nl

Winactie: verzin een passend 
onderschrift en win €50,-!
Inzending naar:
info@devenfluiters.nl

Disclaimer: zangezien we geen slapende honden willen wakker maken, hebben we, wegen privacy overwegingen, 
niet zijn/haar echte naam gebruikt.

Kotte wandeling

Het was zo’n typische winterdag. Helder, zonnig maar wel een beetje fris. Hond loopt samen met 
Hentwee zijn dagelijkse ronde. Ditmaal geen lange ronde, maar een kotte. Vanuit Manderveen-
centrum de Bovenbroeksweg op, de eerste afslag rechts, Pottersweg en via de Kolkweg retour naar 
Manderveen-centrum. Wel vaker loopt hij deze ronde, maar voor hem zal deze ronde nooit meer 
hetzelfde zijn. Ergens op de helft stond, zoals altijd, een lieve hond Hentwee al van afstand welkom 
te heten. Eenmaal aangekomen kon de hond zijn enthousiasme niet meer in bedwang houden en 
stapte over het stroomdraad om deze populaire verschijning nu eindelijk eens echt van dichtbij 
te bewonderen. De hond van Hentwee was wat overdonderd door het enthousiasme van deze 
ontmoeting. En waar twee honden vechten om een been, viel Hentwee er tussenheen. Deze sloot 
had nog wel wat inspectie nodig en wie anders dan een gerenommeerde scheidsrechter kon hier 
een goed besluit over nemen. “Help! Help!” klonk het van onderuit de sloot, maar niemand die hem 
had gezien. De doorgaans lieve, maar stugge hond van een nog stugger, onbuigzaam en stijfkoppig 
baasje gaf Hentwee een uitgestoken poot, maar daar wou deze man niets van weten. Zijn woorden 
waren: “Blijf met die poten van mij af!”

EXCLUSIEVE DEAL

PREMIUM

Wonderdokter Jelco P.
beloofd vrouwen borstvergroting 
door handoplegging met 
niet-goed-geld-terug-garantie

Warrige A. Harmsen neemt Ritalin i.p.v. slaappil 
en is gehele nacht wakker.

Djill Hannink rijdt tegen auto zus van Anne, 
Stephanie achterhuis. 

Grensdrieters halen pakken op, maar dat ging 
niet hoed.

Joëlle zoekt tijdens de verlichte optocht naar 
verlichting, krijgt een bekeuring voor fietsen 
zonder licht.

Merlin W. en Ilse W. staande gehouden na 
verlichte optocht voor openbaar dronkenschap.

NIEUWSFLITS

BEKIJK MEER ARTIKELEN
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1994
Teun was geluk heel gewoon

Joëlle Oosterik

1981
Je bent veel te vroeg!

Gerrit Godeke

1994
Stil In Mij

William Kunst

1994
Ring of Fire

Annelies Roelefes

1990
Step by Step

Jorn Pegge & Doron Oosterik

1986
Fight For Your Right

V.V.M.1

2024
Never be clever

Jeroen Peddemors
2021

Bon gepakt

Doron Oosterik
& Joris Wesselink



Jouw complete oplossing
voor alle media-uitingen

Van ontwerp tot realisatie.

Een nieuwe identiteit met de kwaliteit & service die je van 
ons gewend bent.

Tijd voor een nieuw
feestelijk jasje!

Scan & check
onze nieuwe webshop!
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LEDEN
JUBILERENDE

Lise HesselinkTim Pegge
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